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Dag liefste meisjes, trotse KLJ’ers… of moeten we zeggen: cowgirls en indianen? 🌵🐎 

 

Het KLJ-jaar zit er alweer bijna op, en wat is het voorbijgevlogen! We begonnen het jaar met een 

superleuke startdag aan onze eigen lokalen, samen met de Chirojongens. Daar hebben jullie 

bewezen dat jullie echte stoere KLJ-meisjes zijn 💪: jullie gleden van een tractor, vonden jullie weg 

door het donkere doolhof en ontdekten wie jullie nieuwe leidsters waren. We hebben ons supergoed 

geamuseerd – het was een topbegin van een geweldig jaar! 🎉 

Het bleef niet bij die leuke startdag, want er volgden nog heel wat toffe zondagen. En wat voor 

zondagen! We maakten ons goed vuil 😜, kookten lekkere dingetjes 🍪, waren niet bang om met 

verf te experimenteren 🎨 en gingen ook de uitdaging aan met de Chirojongens. 

December was een echte feestmaand 🎄✨. Na een lange zoektocht vonden de jongste leden de 

roetpieten van Sinterklaas, die speciaal wat langer in het land gebleven waren om ons te verrassen 

met HEEL VEEL snoep en chocolade 🍫🍬. We hebben dan ook de liefste en braafste leden, die 

dat zeker en vast verdiend hebben. En ooooo wat hebben ze genoten van al die lekkernijen! 😋 

De oudsten kregen natuurlijk ook een verrassing: een supermega leuk kerstfeestje! 🎊 Het thema dit 

jaar was ‘beroemde koppels’. En wat een feestje hebben ze ervan gemaakt! Hun benen zullen 

ongetwijfeld nog een paar dagen pijn gedaan hebben van al dat dansen 💃🤭. 

Maar na zo’n geweldig jaar staat er ons nog iets groters te wachten: het kamp! 🤩 En dit jaar gaan 

we niet zomaar op kamp… We nemen jullie mee naar het Wilde Westen! 🤠🌵 Van cowboys en 

paarden tot indianen en een sheriff. Van de saloon tot de prairie – avontuur verzekerd! 

Ga met ons 10 dagen mee naar een stoere plek vol lasso’s, plezier en avontuur 🤠✨. Zijn jullie ook 

benieuwd wat er allemaal te beleven en ontdekken valt? 

Wij kunnen alvast niet meer wachten en staan te popelen om op kamp te vertrekken! 🎒 Zet jullie 

maar klaar voor de reis van jullie leven, want het wordt GEWELDIG! 🚀🌟 

Vele dikke kussen  

De leidsters xxx 

 

 

 

KAMPADRES 
Naam KLJ-lid/leiding 

Oep De Neuvel 

Schaapstraat 2a 

2580 PUTTE 



 

   3 

 

VERTREK & 

 

VERTREK OP ZATERDAG 11 JULI 
 

• We verzamelen op 11 juli om 10u00 aan de achterkant van het station van 

Denderleeuw.  

• Adres: Kouterbaan 128 – 9470 DENDERLEEUW 

• Ter info: De parking van het station van Denderleeuw heeft het park-and-

rideprincipe aangepast naar een maximale gratis parkeerduur van 30 

minuten. 

TERUGKOMST OP DINSDAG 21 JULI 

 

• We komen terug op 21 juli om 14u45 opnieuw aan de achterkant van het 

station van Denderleeuw. 

• Adres: Kouterbaan 128 – 9470 DENDERLEEUW 

• Ter info: De parking van het station van Denderleeuw heeft het park-and-

rideprincipe aangepast naar een maximale gratis parkeerduur van 30 

minuten. 

BENODIGDHEDEN OP DE TREIN 
 

We vertrekken aan het station in piekfijn uniform. Dit wilt zeggen: KLJ-sjaaltje, 

KLJ T-shirt (geen kamp T-shirts), KLJ-pull (hoeft niet als het te warm is) en een 

zwart onderstuk. 

 

Onze reis naar de kampplaats duurt ongeveer twee uur, 

daarom vragen we om een lunchpakket en drankje aan jullie 

dochter(s) mee te geven. Ook een boekje of reisspelletje kan 

van pas komen, zo gaat de reistijd wat sneller vooruit. 

 

 

 



 

   4 

Dag allerliefste patotters, stoerste cowgirls 🤠🌵 

 

We kijken even terug naar onze allereerste KLJ-zondag van dit jaar… Wat een superleuke 

start was dat! Op ons eigen terrein begonnen we aan een groot avontuur. Jullie lieten 

meteen zien hoe dapper jullie zijn: lasershooten, bakkenklimmen en van een hele hoge 

zelfgemaakte glijbaan glijden zonder bang te zijn en we maakten vooral heel veel plezier!  

 

Dit jaar kregen we ook heel wat nieuwe stoere KLJ-meisjes in onze groep: Anna, Ellie, 

Febe Cannoot, Giulia, Lore, Marianne, Romy, Samsara, Tinne en Zoé. Zij hebben bewezen 

dat ze echte  KLJ’sters zijn!   

Samen met Axelle, Annalyn, Ella, Léana, Lena, Louise, Febe Paridaens en Polina maakten 

jullie er knots gek jaar van! Zelf jullie leidsters hebben genoten van elke seconde met jullie!  

 

We hebben zoveel leuke dingen gedaan samen: koken als echte kokjes, spelen in de 

modder (stiekem vonden jullie dat wel leuk 😉),  samen spelen met de Chiro jongens en 

nog zoveel andere leuke zondagen waar we niet meer konden stoppen met lachen.  

 

En weet je wat? Er komt nog iets SUPERS leuk aan… ons KAMP! 🎉  En dit jaar gaan we 

op avontuur naar… HET WILDE WESTEN! 🐎⭐  

 

Zet je cowboyhoed maar klaar, trek je laarzen aan en maak je klaar voor een kamp vol 

spelletjes, plezier en gekke avonturen. Het wordt een kamp om nooit te vergeten! 

 

Wij hebben er al superveel zin in en kunnen bijna niet meer wachten! 

 

Dikke knuffels en tot snel, cowgirls! 💛 

Leidsters Jozefien en Lien XXX 
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Liefste Duimelijnen, 
Wat een leuke start van ons KLJ-jaar hebben we samen gehad! Ook al was het een 

beetje stormachtig🌪️, dat hield jullie niet tegen om er meteen een toffe dag van te 

maken. We ontdekten al snel dat jullie supergoed zijn in bumperball — wat hebben 

we gelachen! 😄 En wauw, leidster Ireen die Fleur 

verslaat in lasershoot… dat was spannend! 💥 

Dit jaar zijn er ook twee nieuwe vriendjes bij: Lucie en 

Khaleesi. Supertof dat jullie bij ons Duimelijnenteam 

zijn gekomen! Jullie bewezen jullie zelf meteen als 

echte KLJ’ers. Maar dat deden jullie allemaal 

trouwens! Samen met onze kleine maar fijne groep 

stonden we elke zondag klaar om 

plezier te maken. We speelden allerlei leuke spelletjes: ons vuil 

maken, laddercompetitie, stratego, knutselen… en natuurlijk 

speelden we ook samen met de chirojongens! 🎨⚽Dat dit laatste 

niet jullie favoriete activiteit is, was duidelijk, maar toch lieten jullie 

zich niet doen😉.  

Jullie komen elke week zo enthousiast naar de KLJ, en dat vinden 

wij echt geweldig. Daardoor maken we samen van elke zondag weer 

een feestje! Maar er komt nog iets héél leuks aan… 👀       Iets waar 

we allemaal al heeeeel lang naar aftellen… In juli gaan we samen 10 

dagen op KAMP! En dit jaar gaan we naar… 

Het wilde westen! 🤠🌵 

Stel je eens voor: 

We zitten in het Wilde Westen. Overal zand, paarden en 

stoere cowboys en indianen. Misschien moeten we wel 

op zoek naar een schat, of spannende opdrachten doen 

zoals echte avonturiers! 🐎   
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Haal jullie indianen- en cowboyskills al maar boven! Zo kunnen we samen 

superveel plezier maken en beleven we een fantastisch kamp om nooit te 

vergeten!🎉 

Word jij een snelle cowboy? Of een slimme 

indiaan die alles kan vinden? Doe hieronder 

de test en ontdek het!  

Wij hebben er alvast héél veel zin in! 💛 

Veel liefs,    

Leidster Linde & Leidster Ireen  
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KLEUR DEZE KLEURPLAAT ZO MOOI MOGELIJK IN EN BRENG DEZE MEE NAAR KAMP 

 



 

   10 

 

Liefste, stoerste, coolste, leukste Cali’s  
Wat een ONGELOOFELIJK straf KLJ-jaar hebben we samen beleefd! 

Van de eerste zondag tot de laatste: plezier, gelach en een beetje 

chaos hier en daar… precies zoals het hoort! Jammer 

genoeg loopt dit avontuur stilaan ten einde ohhhnnn…, 

maar geen zorgen, we kijken eerst nog eens samen terug 

op al die topmomenten! 

Zo hebben jullie bewezen dat geen enkele Cali bang is in 

het donker tijdens onze griezelige Halloween-escaperoom. Spoken? Pff, 

daar lachen jullie gewoon mee! En samenwerken, dat zit duidelijk in jullie 

bloed, want jullie hebben elke uitdaging samen aangepakt als een echte 

sterke bende.  

Ook voor een beetje vuil, vieze opdrachten draaien jullie je hand niet om. 

Rare dingen eten, in modderrollen, gekke opdrachten uitvoeren… jullie deden het 

allemaal zonder klagen (oké, misschien een klein beetje 😉).  

En alsof dat nog niet genoeg was, hebben we ook samen carnaval gevierd, helemaal 

verkleed natuurlijk! Ook al was het toen echt slecht weer — regen, kou… brrr — dat 

hield jullie totaal niet tegen! Jullie bleven lachen, meedoen en er een topdag van 

maken, echte doorzetters 💪! In Ninove hebben jullie je ook 

helemaal gegeven tijdens het stadsspel, en daarnaast werd er ook 

keiveel “Wie is het?” gespeeld (en ja, sommigen onder jullie werden 

daar echt pro’s in, maar soms werden er een beetje te veel tips 

gegeven OEPS!! 🫣 ).Ook ons brein bleef niet stilzitten, want met 

“Ik ga op reis en ik neem mee…” hebben jullie bewezen dat jullie 

niet alleen stoer zijn, maar ook superslim! 

Kortom: elke zondag met jullie was eentje om niet te vergeten! 

Maar… we hebben natuurlijk allemaal gewacht op HET moment 

van het jaar…KAMP!!! En dit jaar wordt het niet zomaar een kamp…. Dit jaar trekken 

we samen naar het wilde westen, waar jullie 10 dagen lang leven als echte cowboys 

en indianen YEEHAW.  

Zijn jullie klaar om te sluipen als een indiaan door de bossen, te oefenen met de 

stoerste cowboyskills, verhalen te vertellen en te dansen rond het kampvuur, op 

avontuur te gaan alsof je in een echte western film zit en misschien zelf een spannend 

duel te beleven tussen cowboys en indianen? JA?  
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Trek dan je laarzen aan en zet je cowboyhoed maar op, want dit kamp wordt 

LEGENDARISCH!  

Wij zijn er in ieder geval al HELEMAAL klaar voor om er een super 

leuk en stoer kamp van te maken!  

(hopelijk jullie ook 😁)  

Veel dikke kussen van jullie STOERSTE 
leidsters Noa & Geike 

Maar wacht eens even… 🤠 

Echte cowgirls en indianen moeten zich 

natuurlijk eerst bewijzen vóór ze op kamp mogen komen… 

Daarom hebben wij voor jullie een kleine uitdaging voorbereid! 

Kunnen jullie deze rebus en woordzoeker oplossen?  

Los ze op en breng je antwoorden mee naar kamp… wie weet 

levert het wel een voordeel op!! 
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   13 

Dag liefste vipsa’s!!!  

 

Wat een gek KLJ-jaar hebben we er alweer opzitten.  

 

Het begon allemaal met de startdag. Daar ontdekten jullie dat wij de andere leidsters  hadden 

vermoord in de Paas-TD tent met een baseballknuppel. Maar je moet niet  bang zijn, dat is niet echt 

gebeurd dus je kan met een gerust hart gaan slapen op  kamp. Een tijdje later was het vriendjesdag. 

En wat een geluk dat wij dat doen want  anders had Ilana misschien nooit in onze groep gezeten. 

Nog een hoogtepunt van  het jaar voor de ipsa’s: de leefweek. Een weekje in een rusthuis verblijven 

ging jullie  wel goed af, totdat jullie met een gekke boekentas en met oude bomma kleren 

naar  school moesten hierdoor moesten de leidsters heel hard lachen  Gelukkig waren  jullie 

outfits bij kerstfeestje wat mooier. Daar hebben we jullie zang- en danskunsten  kunnen 

bewonderen. Alleen aan de samba en de tango is er nog wat werk. Daar  zullen we op kamp wel 

nog verder op oefenen. Trouwens, wat vinden jullie van het  kampthema? Goed heee!! Wij hebben 

er alvast super de puper veel zin in!!  

 

Maak jullie maar alvast klaar voor kamp want het belooft een drukke tien dagen te  worden!!!! 

Eerst en vooral slapen we dit jaar met (hopelijk) z'n allen in een tentttt dus  neem maar genoeg 

warme kleren en dekens mee   

We gaan ook op weekend jeeeeej, naar waar weten jullie nog niet maar wij  hebben er alvast 

super veel zin in! De rest van de fantastische kamp activiteiten die  blijven nog even geheim

daarvoor zullen jullie mee moeten gaan. Wij hebben super veel zin om 10 knotsgekke dagen met 

jullie te beleven, hopelijk  jullie ook  

 

Tot snel, veel kusjes  

Leidster Noah en Leidster Inne xxx  
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Wie ben jij in het Wilde Westen?  

 

Beantwoord elke vraag met A, B of C en tel op het einde je antwoorden.  

 

1. Wat doe je het liefst in je vrije tijd?  

A. Buiten rondhangen en avontuur zoeken  

B. In de natuur chillen en tot rust komen  

C. Met vrienden samenkomen en praten  

 

2. Wat is jouw ideale outfit?  

A. Stoer en praktisch  

B. Comfortabel en natuurlijk  

C. Stijlvol en opvallend  

 

3. Hoe reageren mensen jou best?  

A. Direct en rechtuit  

B. Rustig en respectvol  

C. Sociaal en enthousiast  

 

4. Wat eet je het liefst?  

A. Iets snel en stevig  

B. Iets vers en gezond  

C. Snacks en gezellig tafelen  

 

5. Wat is jouw grootste sterkte?  

A. Durf en doorzettingsvermogen  

B. Geduld en wijsheid  

C. Sociaal en overtuigend zijn 

 

6. Hoe los jij problemen op?  

A. Gewoon doen, niet te lang nadenken  

B. Eerst goed nadenken en observeren  

C. Overleggen met anderen  

 

7. Waar voel jij je het meest op je gemak?  

A. Buiten, in actie  

B. In de natuur, rustig  

C. Binnen, met mensen rondom je  

 

8. Wat vinden anderen soms lastig aan jou?  

A. Dat je impulsief bent  

B. Dat je stil bent  

C. Dat je veel praat  

 

9. Wat zou jij kiezen?  

A. Een spannend avontuur  

B. Een rustige plek weg van alles C. Een druk feestje  
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10. Wat is jouw rol in een groep?  

A. De durver / leider  

B. De denker / observator  

C. De sfeermaker 

 

Resultaat  

• Meeste A’s → Cowboy  

Jij bent avontuurlijk, durft risico’s nemen en houdt van actie.  Stilzitten is niets voor jou!  

• Meeste B’s → Indiaan  

Jij bent rustig, bedachtzaam en hebt oog voor je omgeving. Je  denkt eerst na voor je handelt.  

• Meeste C’s → Saloonhouder  

Jij bent sociaal, houdt van sfeer en brengt mensen samen. Zonder  jou geen gezelligheid! 
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KLJ GEBED
 

 

 

Lieve moeder Maria  

 

Neem vandaag uw KLJ-meisjes  

Onder uw moederlijke bescherming   

Aanvaard al onze gebeden,  

ons werk, onze moeilijkheden 

 

Om ze te verenigen 

met het grote offer van uw goddelijke zoon  

 

Zo willen wij vandaag meewerken  

aan de bevestiging en de uitbreiding 

van het rijk van Christus over gans de wereld  

 

Maar bijzonder in het hart van de KLJ-meisjes van de  

Vlaamse buiten. 
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Deugd 1  

Op tijd komen op het afgesproken uur, anders worden de anderen hun 

gezichten zuur.  

Deugd 2  

Niet spelen met de leidsters hun voeten, anders zal je ervoor boeten.  

Deugd 3  

Niet zeuren over vlees, patat of andere kost, want daarmee zijn 

onze kokskes niet tevree.   

Deugd 4  

Mijn eigen bord afwassen, zo niet help ik de volgende dag 

patatten jassen.  

Deugd 5  

's Nachts de boel niet op stelten zetten, de leidsters zullen dit zeker en vast beletten, 

eenieder heeft nood om 's nachts te rusten, doe je dit niet dan zal je ervan lusten.  

Deugd 6  

Als KLJ'ster actief deelnemen aan sport en spel, om je goed te voelen in je vel.  

  

Deugd 7  

Aan de anderen denken, vooral aan de meisjes van mijn groep die het moeilijk hebben.  

DAGINDELING
  

8u00     

8u05     

8u45     

9u15     

9u45       

12u      

13u30     

14u30       

16u     

18u  

???u   

Ontwaken uit dromenland  

Ochtendgymnastiek/hygiënische verzorging 

Een heerlijk ontbijt 

Lichte lasten  

Samen spelen  

Middagmaal 

Platte rust  

Samen spelen 

Vieruurtje  

Avondmaal 

Terug naar dromenland  
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DE LICHTE LASTEN  

Last 1  

Met de mand op de billen…zullen wij patatten schillen.  

  

Last 2  

Het is niet van moeten of mogen…wij zullen afwassen en 

drogen.  

  

Last 3  

Het lastigste werkje is…het opkuisen van kaki’s en pipi's.  

Last 4  

Oh liefhebbers van appelen en pruimen…wij zullen de boel opruimen.  
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Op kamp zingen wij altijd enkele liedjes voor we aan tafel gaan. Voor de nieuwe leden 

en voor diegenen die de teksten vergeten zijn zetten we de 4 liedjes even op een rijtje.  

 

Zo kunnen jullie alvast beginnen oefenen zodat op kamp iedereen uit volle borst kan 

meezingen.  

 

 

Liedje 1:  Aan tafel x2 

  De groten en de kleinen 

Aan tafel x2 

Het eten is hier fijn 

Met suiker en azijn 

Het kan niet beter zijn 

 

 

Liedje 2:  Marmelade karmelade varkenspootjes bloemkool en salade x2 

 

 

Liedje 3:  We hebben honger x2 

   we hebben heel de dag nog niets gehad 

   we hebben honger x2 

   we hebben heel de dag gevast 

 

 

 

Liedje 4:  Lieve kokskes x2 

   geef ons brood x2 

   pudding met rozijnen x2 

   anders gaan we dood x2 

 

 

Liedje 5: Bikke bikke bik… hap hap hap 

   eerst de soep en dan de pap. 

   Rap, rap rap 

anders val je van de trap 

   met je gat in de chocolat 

   en dan is de chocolat, plat! 
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Kledij 

Warme pulls, lange broeken, shorts, T-shirts, kousen, sportkledij, regenjas, zwemgerief (incl. 

badmuts), sportschoenen, stevig schoeisel, min. 10 onderbroeken, pantoffels, ... 

Slaapgerief 

Veldbed (liefst een hoog veldbed), slaapzak, hoofdkussen, hoeslaken, pyjama of slaapkleed 

en knuffel (zelf de stoerste meisjes slapen met een knuffel 😉 ) 

Toiletgerief 

Waskommetje, zeep, washandjes (min. 7 stuks), handdoeken (min. 5 stuks) en 2 

badhanddoek, kam of borstel, tandenborstel en tandpasta, bekertje, eventueel muggenzalf 

en zonnecrème. 

Eetgerei 

Plastieken bord, een soepkommetje en beker, mes, lepel, vork en dessertlepel. 

Verder niet te vergeten! 

Drinkbus, veiligheidsspelden, zakdoeken, aardappelmesje, 6 wasspelden, 2 

keukenhanddoeken gemerkt met je naam, een degelijke rugzak (GEEN rugzak met 

koordjes), zwembandjes voor leden die nog niet goed kunnen zwemmen. Identiteitskaart, 2 

mutualiteitvignetjes en isi+-kaart. Deze stop je in een enveloppe met naam op en worden bij 

vertrek aan de leiding van jouw dochter(s) afgegeven. 

Opmerking!! 

Zowel eetgerei, keukenhanddoeken, kledij, handdoeken en washandjes merken met je naam 

of initialen zodat er zo weinig mogelijk verloren raakt. Vergeet niet jullie naam in je KLJ-

handdoek/ KLJ-petje te zetten!!! 

Voor alle muzikanten onder ons: aarzel niet om je 
muziekinstrument mee te nemen op kamp om het zo nog 

gezelliger te maken!
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Marijke Kestemont  

Sofie Snoeck  

Kathy Kestemont 

Cindy Autem  

Cindy Cardijn 

              

Een fiets die volledig in orde is bij het vertrek 

Dit wil zeggen:   

∗ Lichten voor en achter in orde  

∗ Reflectoren voor, achter, in de wielen en op de pedalen  

∗ Remmen en rembevestiging  

∗ Wielen: stevige spaken en sterke banden  

∗ Fietspomp (als je dit op je fiets hebt hangen)  

∗ Goede bel  

∗ Eventueel een kleine reparatieset meenemen  

∗ Helm !  

 

ZAKGELD 

 

  

Patotters:       € 10  

Duimelijntjes:     € 10  

Calimero’s:      € 15  

 

Indien uw dochter kaartjes wilt sturen: extra zakgeld meenemen. (€ 2,50 per kaartje, 

postzegel inbegrepen)  

 

SNOEP

Jullie mogen zeker een zakje snoep meenemen. Dit komt dan in de 

gezamenlijke doos van de groep terecht. Daar krijgen jullie ‘s avonds 

dan een snoepje van. Jullie krijgen trouwens op tijd en stond lekker en 

voedzaam eten. Dessert en vieruurtje zijn ook voorzien. 
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BEZOEKDAG  

Woehoe dit jaar is er opnieuw een bezoekdag! Familie en vrienden zijn op zaterdag 

18 juli allemaal welkom vanaf 12 uur om een kijkje te nemen op ons kampterrein. 

Jullie kunnen samen genieten van een lekkere maaltijd van 12 uur tot 14uur. 

Nadien wordt er nog koffie en gebak aangeboden. Om 16u30 zullen we onze 

bezoekdag afsluiten met onze kampdans, toneeltje en slotformatie. 

 

BELANGRIJK: Uit ervaring hebben we al gemerkt dat onze Patotters en 

Duimelijnen het moeilijker hebben wanneer ze na de slotformatie nog uitgebreid 

afscheid nemen. Daarom zullen zij meteen na de slotformatie meegenomen worden 

door hun leidsters op zoektocht. We vragen daarom om van onze Patotters en 

Duimelijnen al afscheid te nemen voor de slotformatie.  

Ter info: deze start na onze “plaat”. Jullie dochters zullen deze wel herkennen.   

 

➢  KLJ-pull  € 20  

➢  KLJ T-shirt € 15  

➢  KLJ-sjaaltje  € 5  

Wij willen hierbij nog eens benadrukken dat ons uniform (T-shirt, pull, sjaaltje en zwart 

onder stuk) heel belangrijk is. Zowel voor de verzekering als naar de zichtbaarheid 

van onze KLJ.  

Wij merken dat hier nog steeds weinig aandacht aan geschonken wordt tijdens de 

zondagse activiteiten. Bij deze vragen wij u dan om uw dochter in uniform naar de KLJ 

te sturen, zowel op een gewone zondag, als op kamp.              

 

INSCHRIJVING
De medische fiche en het inschrijvingsformulier, die u in bijlage van de mail terugvindt, 

moeten digitaal worden teruggestuurd of aan de leidsters worden afgegeven vóór 25 

juni 2026. 

BETALING

1 dochter 160 euro 

2 zussen 140 euro 

Het bedrag moet VOOR 1 juli 2026 gestort worden op ons rekeningnummer:  

BE08 1030 2475 8613  

VERMELDING: KLJ-KAMP 2026 + naam dochter(s)  
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De laatste jaren merken wij dat sommige meisjes op kamp vertrekken met 

onbehandelde luizen. Dit vinden wij erg jammer, omdat luizen zich op kamp snel 

kunnen verspreiden. Als leiding hebben wij hier veel werk aan om ervoor te zorgen dat 

de meisjes er zo weinig mogelijk last van hebben en om verdere verspreiding te 

voorkomen. 

Daarom voeren wij vanaf dit jaar een nieuwe regel in. Wij controleren ieders haar de 

dag vóór het kamp of op de eerste dag van het kamp. Indien er op dat moment 

onbehandelde luizen worden vastgesteld, moeten wij helaas meedelen dat deze 

meisjes niet mee op kamp kunnen. Op deze manier willen we de verspreiding 

beperken en het kamp voor iedereen aangenaam houden. 

Heeft uw dochter last van luizen, maar worden deze vóór het kamp behandeld, dan is 

dat uiteraard geen probleem 😊. Wel vragen we u om de luizenproducten mee te 

geven. 

TIP: Controleer aan het begin van de zomervakantie de haren van jullie dochter(s) 

grondig op luizen, zodat zij zeker mee kunnen op kamp! 

Koffers en veldbedden gaan mee met de camion en worden afgezet op vrijdag 10 juli 

2026 om 17u30 uur. 

Ook de fietsen van de Calimero’s, Vedetten en Ipsa’s gaan mee met de camion. Deze 

worden iets vroeger ingeladen, op vrijdag 10 juli 2026 om 16u30. De fietsen moeten als 

eerste op de camion geladen worden. Geraak je er vrijdag niet op dat uur, zorg er dan voor 

dat je fiets al op voorhand aan de lokalen staat. 

 

POST OP KAMP

Uiteraard krijgen wij heel graag post op kamp! We wachten elke middag in spanning 

af of er een briefje zal bij zijn. Stuur dus zeker een kaartje!  

Ter info: verstuur je kaartjes op tijd! De afgelopen jaren is het vaker gebeurd dat post 

heel laat toekwam, waardoor heel wat kaartjes achterbleven op de kampplaats.  
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VOLG ONS OP SOCIALE MEDIA

Volg je ons al op Facebook? Daar posten we af en toe leuke foto’s en berichtjes tijdens 

het kamp. Ook onder het KLJ-jaar vind je hier tal van nuttige informatie op terug.  

 

Wij hebben ook een Instagrampagina en ook daar plaatsen we regelmatig wat leuke 

kiekjes van de KLJ-zondagen. Hou deze dus zeker ook in het oog tijdens het kamp!  

Het is zeker geen verplichting om hier allemaal lid van te worden, maar we merken 

soms op dat ouders niet altijd op de hoogte zijn wanneer er onverwachts iets verandert. 

Daarom is het altijd handig, als jullie ons volgen op deze social media. Zo zijn jullie altijd 

op de hoogte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  KLJ Strijland 

 

    @kljstrijland 

 

   www.kljstrijland.be 
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Wist je reeds dat… 
… dit een heel druk KLJ jaar was. 

… met veel leuke momenten. 

… die wij jullie nu gaan vertellen. 

… het KLJ jaar begon allemaal met overgangsdag 

… jullie zo bewezen hebben dat jullie echte KLJ’ers zijn. 

… jullie toen heel vuil zijn geworden.  

… de leidsters dit heel grappig vonden. 

… het daarna startdag was. 

… de leidsters dit met de Chiro hebben georganiseerd. 

… jullie veel plezier hebben gemaakt die dag.  

… zo zijn we te weten gekomen dat 

… de patotters graag levend voetballen. 

… de vipsa’s super goed kunnen lasershooten. 

… de duimelijnen heel goed kunnen bakklimmen 

… jullie die dag te weten kwamen wie jullie leidsters zijn. 

… jullie hier heel blij mee waren. 

… de leidsters die dag ook hun leidingsfoto’s hebben genomen.  

… en dat dit elk jaar best lang duurt. 

… we die dag dus heeeel veel foto’s hebben genomen. 

… maar dat iedereen toch blij is met het eindresultaat.  

… we dit jaar veel nieuwe meisjes in de KLJ hebben. 

… wij hier SUPER blij om zijn! 

… we dit jaar maar met 8 leidsters zijn. 

… we hierdoor twee groepen moesten samenvoegen. 

… dat die groep nu de vipsa’s heet. 

… dit een super leuke groep is. 

… het 17 oktober Dag van de Jeugdbeweging was. 

… jullie toen allemaal jullie uniform met trots aandeden naar school.  

… de leidsters hier heel erg blij om waren. 

… jullie zondag 19 oktober flink jullie mannetje stonden bij de andere jeugdbewegingen.  

… de leidsters waren toen heel trots op jullie. 

… we daarna Halloween vierden.  

… met leuke spelletjes. 
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… de leidsters dit ook hebben gevierd samen met de Chiro. 

… de leidsters heel eng verkleed waren. 

… leidster Inne hier niet bij was omdat ze op vakantie was. 

… we dit jaar weer wafelenbak hadden. 

… dit niet zonder problemen verliep. 

… enkel de elektriciteit viel een paar keer uit. 

… leidster Linde en oud-leiding Anke dit hebben opgelost. 

… we hierdoor rustig verder konden bakken. 

… we dit jaar een record aantal wafels hebben gebakken. 

… dit er 3450 waren. 

… jullie die allemaal super flink verkocht hebben. 

… de Sint dit jaar opnieuw is langsgekomen op de KLJ.  

… de Sint vertelde dat jullie allemaal erg braaf zijn. 

… jullie toen lekkere snoepjes van de sint hebben gekregen. 

… we dit jaar ook weer een kerststandje hadden. 

… we de winst aan de Warmste Week hebben gegeven. 

… wij heel blij zijn dat jullie ons toen zo goed gesteund hebben. 

… wij dit jaar ook kerst gevierd hebben. 

… wij dit gedaan hebben met een super leuk kerstfeestje voor de oudste.  

… zij toen allemaal verkleed waren als bekende duo’s en trio’s. 

… wij dit samen met de Chiro deden. 

… dit een super gezellige avond was.  

… de leidsters daarna blok hadden. 

… ze dus veel moesten studeren. 

… ze als pauze samen Nieuwjaar hebben gevierd. 

… dit een hele fijne avond was. 

… leidster Linde haar veldbed toen stuk is gegaan. 

… we na de maand januari weer helemaal terug waren.  

… er dit jaar een leidster de KLJ verlaat. 

… dit leidster Jozefien is. 

… wij dit super super jammer vinden. 

… dit betekent dat er een nieuwe hoofdleidster komt. 

… wij al weten wie dat is.  

… dit nog even een geheim is voor jullie. 



 

   28 

… we dit jaar opnieuw zijn gaan schaatsen. 

… dit een gezellige namiddag was. 

… de leidsters naar carnaval Halle zijn geweest. 

… wij verkleed waren als paddenstoelen. 

… wij dit heel erg leuk vonden. 

… we dit jaar BOLFUIF georganiseerd hebben. 

… dit een fuif is voor de oud-leiding van de KLJ en Chiro. 

… dit een leuke, nostalgische avond was. 

… we deze avond nog lang zullen koesteren. 

… het thema van de avond disco was. 

… iedereen heel mooi verkleed was. 

… en de leidsters ook. 

… het 5 april PAAS-TD was. 

… leidster Noa een life band wou boeken i.p.v. een live band. 

… de andere leidsters hier erg hard om moesten lachen. 

… er heel veel volk was op PAAS-TD 

… dat er namelijk 1124 dansende mensen waren 

… leidster Geike haar schoenen koopt bij de mannen.  

… leidster Jozefien haar schoenen koopt bij de kinderen.  

… leidster Lien de vriezer van de Chiro moest uittrekken.  

… ze per ongeluk onze vriezer uittrok. 

… maar niet wist dat die nog vol eten lag. 

… al het eten daardoor ontdooid is. 

… dit een vies werkje was om op te kuisen. 

… ze dit samen met leidster Geike tot een goed einde heeft gebracht. 

… leidster Ireen Belgisch praat in plaats van Vlaams. 

… leidster Noah een liefje heeft in de Chiro. 

… we bijna op kamp vertrekken. 

… er dit jaar weer weer SUPER LEUKE kokjes meegaan.  

… dit jaar de mama van leidster Geike meegaat. 

… ze haar plekje zeker verdient heeft. 

… ze dit bewees door een overheerlijke macaroni te maken. 

  … dit ons krachtvoer was tijdens de opzet van PAAS-TD.     

… we dit jaar op kamp gaan in Putte.  

… dit de tweede keer is dat we naar deze kampplaats gaan.     

 … wij er heel erg veel zin in hebben. 
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… wij volop bezig zijn met de kampvoorbereidingen. 

… het 10 knotsgekke dagen zullen worden in Putte. 

… wij de dagen aftellen. 

… wij hopen dat jullie er evenveel zin in hebben als wij.  

… wij onze wist-je-datjes nu gaan afsluiten 

… wij jullie graag zien 11 juli!!! 

… tot op kamp! 

… veel kusjes jullie leidsters xx 
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Tegen 25 juni: het inschrijvingsformulier en de medische fiche ingevuld doorsturen 

via mail (klj-strijland@hotmail.com) of afgeven aan de leidsters. 

 

Tegen 1 juli: kamp betalen  

 

1 dochter 160 euro 

2 zussen 140 euro 

Het bedrag moet voor 1 juli 2026 gestort worden op ons rekeningnummer: BE08 1030 

2475 8613  

VERMELDING: KLJ-KAMP 2026 + naam dochter(s)  

 

10 juli: Koffers, veldbedden en fietsen inladen @KLJ-lokalen 

• Koffers om 17u30 uur  

• Fietsen voor Calimero’s & Vipsa’s om 16u30 uur  

11 juli: Vertrek kamp 

• We verzamelen op 11 juli om 10u00 aan de achterkant van het station van 

Denderleeuw.  

• Adres: Kouterbaan 128 – 9470 DENDERLEEUW 

18 juli: Bezoekdag 

• Vanaf 12u tot 16u30 

• Adres:  

Oep De Neuvel 

Schaapstraat 2a 

2580 PUTTE 

21 juli: Einde kamp 

• We komen terug op 21 juli om 14u45 opnieuw aan de achterkant van het 

station van Denderleeuw. 

• Adres: Kouterbaan 128 – 9470 DENDERLEEUW 
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PATOTTERS:  

Jozefien Borgenon 

Lien Van Den Bossche 
 

DUIMELIJNEN:  

Ireen Goddeau 

Linde Tielemans 

 

CALIMERO’S 

Geike Stalpaert  
Noa Sterckx  

 

VIPSA’S:  

Inne Van Eeckhoudt  

Noah Van Malderen   
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O dierbare GSM  

Gij die mij altijd zo lief zijt  

Ik laat jou voor eenmaal thuis Op 

mijn nachtkastje liggen  

Vergroot uw berichtgeheugen  

En sla alle nummers die mij bellen goed op  

Want na het kamp ga ik je opnieuw verwennen 

Tot binnen tien dagen  

   

 

Ik ga je missen ….  

    


